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KerieLevewmlin  Kerkdiensten 1 ovember-december
Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking

Drempt & Oldenkeppel vooractuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website
Zo. 24-1110:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel Eeuwigheidszondag
Zo. 1-12 10:00 mw. Jansje Ruiterkamp Drempt 1ste Advent
Zo. 8-12 10:00 ds.Karin Spelt Hoog-Keppel 2de Advent, gezamenlijke dienst met

PG Hummelo
Zo. 15-1210:00 ds. Susanne van der Sluis Drempt 3de Advent
Zo. 22-12 18:00 ds. Karin Spelt Drempt Kerstmaaltijd voor jong en oud
Di. 24-12 21:00 ds. Karin Spelt Drempt Kerstavond
Wo. 25-12 10:00 ds. Bram Grandia Hoog-Keppel 1e Kerstdag
Zo 29-12 10:00 mw. Petra Veerbeek Drempt
Vespers op vrijdag 29 november, 6, zie voor meer informatie onder
13 en 20 december, 19:30 uur Ontmoeten, Inspireren en Delen

Hummelo
Zo. 24-1110:00 dhr. Henk Dijkman Dorpskerk Eeuwigheidszondag
Zo. 1-12 10:00 ds. Siebe Hiemstra Dorpskerk 1e advent, Avondmaal
Zo. 8-12 10:00 ds. Karin Spelt Hoog-Keppel 2e advent, gezamenlijke dienst met

PG D&O

Zo. 15-1210:00 mw.Gea Haan Dorpskerk 3e advent
Zo. 22-1210:00 pastor Mia Tankink Dorpskerk 4e advent
Di. 24-12 20:45 ds. Deodaat van der Boon Dorpskerk Kerstavond, samenzang
Wo. 25-12 9:45 ds. Elise Wijnands Dorpskerk 1e Kerstdag, samenzang
Zo. 29-1210:00 geen dienst
Di. 31-12 19:30 ds Elise Wijnands Dorpskerk Oudejaarsdienst, herdenking
Zo. 24-1110:00 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk Laatste zondag Kerkelijk jaar
Zo. 1-12 10:00 ds. ). Kool (Vorden) Dorpskerk 1e advent
Zo. 8-12 10:00 Zangdienstcomissie Dorpskerk 2e advent
Zo. 15-1210:00 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk 3e advent
Zo. 22-12 10:00 ds. J. Pley-Inia (Winterswijk) Dorpskerk 4e advent
Di. 24-12 19:30 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk Kerstavond
Wo. 25-12 10:00 pastor J. van Dop-Kalisvaart Dorpskerk 1e Kerstdag
Zo. 29-1210:00 mw. Z Langwerden Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)



Novembergedachten.....

Alhoewel de maand november bij het verschijnen van dit blad al aardig over de helft heen is, toch
nog een paar overwegingen. De herfst is in volle gang en op het moment van schrijven, de
ochtend van de derde november, belooft het na een zeer nevelig begin een prachtige
zonovergoten dag te worden. De herfstblaadjes die in ruime hoeveelheden gevallen zijn, worden
op dit moment door een lawaaiige door de gemeente Bronckhorst ingehuurde immense
bladzuiger met Belgisch kenteken van de weg gezogen en aangezien nog lang niet alle blad van
de veelkleurig getooide bomen is, komt die vast nog wel een keer terug. Enkele tientallen jaren
geleden op de lagere school leerden we als kinderen nog de kenmerkende namen van de
maanden van het jaar en deze maand was de slachtmaand. Kan me nog herinneren hoe op de
boerderij in Vorden waar ik opgroeide inderdaad de dorpsslachter kwam om een varken te
ontleden en sommige onderdelen werden direct gebraden en verwerkt, in weckpotten
opgeborgen of anderszins voor latere consumptie klaargemaakt. Al met al kan ik me herinneren
dat het een drukke, maar ook feestelijke tijd was met genieten van bijvoorbeeld balkenbrij,
hoofdkaas of andere lekkernijen, vers van de slacht. Kan me niet herinneren dat we het varken nog
gevraagd hebben wat hij ervan vond ... Evenmin de kippen die met enige regelmaat door mijn
opa, vaak op zaterdagmiddag, een kopje kleiner werden gemaakt om vervolgens op zondag weer
in de soep op te duiken.

Ook is november de maand van het terugdenken aan hen die ons ontvallen zijn. In de katholieke
traditie zijn Allerheiligen en Allerzielen hoogtijdagen en in de naburige grotendeels katholieke
deelstaat Noordrijn-Westfalen is 1 november een officieel erkende vrije dag, die nog al eens
gebruikt wordt voor een uitstapje naar ons land. In veel protestantse kerken wordt vaak de laatste
zondag van het “kerkelijk jaar’, een overblijfsel uit de RK traditie, gebruikt en wordt dan
eeuwigheidszondag genoemd, dit jaar op 24 november.

Kopijdatum  Verschijnt
29 november 17 december
10 januari 28 januari

14 februari 4 maart
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We hebben op 11 november ook Sint-Maarten als een soort van kinderfeest in sommige delen van
ons land. De met lampionnen getooide kinderen bedelen de in luxe badende burgerij dan om een
blijk van mededogen dat al met een paar snoepjes kan worden bewezen. Net zoals de Sint-Maarten
uit de overlevering die een stuk van zijn mantel afsneed en dat aan een berooide bedelaar gaf.

De “elfde van de elfde” is ook bekend als het begin van het carnavalsseizoen. De herkomst van dat
feest moet u maar eens zelf opzoeken.

Natuurlijk mogen we de intocht van Sinterklaas niet vergeten die ook in november plaatsvindt. De
gevoeligheden die dit feest de laatste jaren met zich mee heeft gebracht, hebben behoorlijk
afbreuk gedaan aan tradities die eertijds gebruikelijk waren. Toch nog wel een wonder dat het nog
bestaat!

Wat aan bijna al van deze gedenkwaardige novembermomenten opvalt, is dat ze zonder het
christendom, in velerlei gedaanten, niet zouden bestaan. Uiteindelijk gaat de donkere
novembermaand uitlopen op de met kerst oplichtende figuur van Jezus Christus, het Licht der
wereld dat reddend verscheen!

't Licht dezer wereld is reddend verschenen,
‘t Woord dat voor eeuwen bij God was, werd viees.
Christus komt mensen met God weer verenen,
zondaars verlossen van oordeel en vrees,
Hemelen, wilt uw gezangen ons lenen,
‘t Licht dezer wereld is reddend verschenen! (Evangelische Liedbundel, 105)

- Barend Verkerk - scriba PKN Hummelo
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Broeder Thijs Ketelaars is abt
van de benedictijnse
Adelbertabdij te Egmond-
Binnen.

Ongze tijd vraagt
om nieuwe tradities

Ga voor meer informatie over het
synodaal proces naar
www.luisterendopweg.nl

Luisterend op weg

LUISTEREN MET
OOR EN OOG

II eb je toevallig de column van Bram van
de Beek gelezen?’, vraagt broeder Thijs.
Hij is ontsteld over de nieuwe wedloop
op zeldzame metalen die professor Van
de Beek beschrijft. Hoofdschuddend
zegt broeder Thijs: “De strijd om macht en bezit gaat maar
door. Waanzin!”Mensen denken dat alles maakbaar is, dat
de techniek alle problemen zal oplossen. Maar van dat
waanidee moeten we gauw weg.”
Deze zorg om de aarde klinkt ook door in de manier waarop
hij naar het synodaal proces kijkt. “Ook in het christendom
hebben we nog een slag te maken’, zegt hij. “De spiritua-
liteit was en is heel individualistisch en vergeestelijkt. Dat
moet je allemaal niet afschaffen, maar wel bijstellen met de
kennis die we nu hebben. Zonder lichaam kunnen we niet.”
“Luisteren is een centraal begrip in het synodaal proces en
is vaak het oppakken van informatie. Dat is niet onbelang-
rijk, maar wat zou het leven niet winnen als we ook zouden
luisteren met het hart. Luisteren naar de Geest. Daar is naast
het hoofd ook het hart mee gemoeid. Waar een van de twee
ontbreekt in het luisterproces komen we in de onzalige po-
larisatie terecht die we momenteel op zoveel plekken aan
het werk zien. Communicatie is meer dan alleen met elkaar
praten. Het gesprek zal er anders uitzien als we daarbij het
samen wandelen, het samen eten en het samen zingen en
vieren niet vergeten. Dat hoort allemaal bij het leven en
daarmee bespeel je andere snaren. Dan krijgt het samen op
weg een veel bredere bedding.”
“Het synodaal proces moet gericht zijn op de volheid van
leven,”zegt broeder Thijs. Daarmee zijn we terug bij zijn
zorg om de aarde."Als we alleen maar vast willen blijven
houden aan oude tradities, staan we stil. Onze tijd vraagt
om nieuwe tradities. Je redt de wereld niet met normen en
regels. Je redt door mee te lopen, je te laten leiden door de
Heer. En soms weten we het even niet. Maar we houden
elkaar vast'm

Gerard Moorman
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Predikant: ds. Karin Spelt - tel.: 06-13554749 - e-mail: karin.spelt@gmail.com
Scriba: e-mail: scriba@kerkdrempel.nl
Website: www.kerkdrempel.ni

Van de predikante

Gedachten bij het kerkelijk jaar..........

'~ Zondag 1 december is het de eerste zondag van
Advent. Een nieuw kerkelijk jaar breekt aan. Elk jaar
volgen we in de liturgie de verschillende periodes
van het kerkelijk jaar en de kerkelijke feesten. Een
jaarcirkel, met een terugkomende cyclus van
belangrijke thema’s in het leven van mensen. Het
kerkelijk jaar is ook verbonden met het jaarritme van
de natuur met zijn afwisseling van seizoenen. Het
ritme van het jaar helpt ons om stil te staan bij die
verschillende levensthema'’s. Ze kunnen je helpen
dichterbij jezelf te komen en je te verdiepen in wat er
nu speelt in je leven. Juist ook diep vanbinnen. In je
hart en je ziel. Elk jaar krijgen we weer de kans om
onszelf beter te leren kennen en te groeien.

Het kerkelijk jaar is ook een soort pelgrimsweg, een spirituele weg. We volgen in het kerkelijk jaar
de weg van Jezus. Zijn weg door het leven is verbonden met de thema'’s in het kerkelijk jaar. Via zijn
leven laat God zich aan ons zien en wil Hij zich met ons verbinden. Laat Hij zien wat leven met God
kan betekenen. Hoe God in ons leven aanwezig is. Als een bron van liefde, licht en leven. En ons
kan helpen te groeien als mens. Tot onze bestemming te komen. Het kerkelijk jaar biedt ons de
kans om naar binnen te kijken. Hoe is God aanwezig in mijn hart en ziel en welke weg wil Hij mij
wijzen?

Het kerkelijk jaar begint met de tijd van Advent. De natuur is in deze tijd tot rust gekomen. De
bomen hebben hun laatste bladeren laten vallen. Het is een tijd van verstilling en rust. Van inkeer.
De dagen worden steeds korter. Het is vroeg donker. Het wordt kouder. Dat maakt dat je letterlijk
en figuurlijk meer naar binnen keert. Een tijd waarin we de tijd nemen om te voelen wat er in ons
leeft. Hoe gaat het met me? Waar maak ik me zorgen over? Waar zou ik aan willen werken? Wat wil
God nu in deze tijd zeggen? Het is een tijd van wachten en
verwachten. Een tijd waarin we uitzien naar een nieuw begin.
Waar hoop ik op in deze fase van mijn leven? Het is goed om
daar in deze tijd ook tijd voor te nemen. En ons niet te laten
opslokken door de decemberdrukte.




Advent is een tijd van wachten en
verwachten. Er wil iets nieuws
doorbreken. We lezen verhalen over
Maria. Maria laat zien wat er gebeurt
als je je durft open stellen voor God.
Haar leven neemt een bijzondere
wending als de engel Gabriél haar
bezoekt. Ze raakt letterlijk zwanger
van de Heilige Geest. Maar het
verhaal komt dichterbij als we het
symbolisch uitleggen. Dan raakt het
ieder van ons. Zij mag als eerste Jezus
in zich dragen. En ze stelt zich
daarvoor open. Mij geschiedde naar
uw woord.

glas in loodraam, Aankondiging Engel Gabriél aan Maria

Het woord van God mag in haar wonen. Het woord van God wil in iedere gelovige geboren
worden. In de tijd van Advent kun je stilstaan bij de vraag hoe wij ons kunnen openen voor
Gods aanwezigheid in ons. En bij wat ons in de weg staat om dat te ervaren. En of er misschien
in ons leven ook iets nieuws kan beginnen. De vraag is of we het kunnen toelaten in ons leven.
In de dienst van 8 december staat Maria centraal en zullen we ons verder verdiepen in wat haar
verhaal betekent voor onze pelgrimsweg door het leven.

-ds. Karin Spelt
Bij de diensten

Zondag 24 november, Eeuwigheidszondag 10:00 uur, Petrus en Pauluskerk,
Hoog-Keppel

Als alles donker is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft...

Deze woorden zingen we elk jaar ~ ~==—=
op de zondag waarop we de
namen noemen van alle mensen
die uit de kring van onze
gemeente zijn overleden. Het is
troostend om hun naam te
noemen en een kaars voor hen
aan te steken. Het aansteken van
een kaarsje is een eenvoudig,
maar ook heel krachtig symbool
dat iedereen aan spreekt.

We denken aan het licht dat een geliefde in ons leven heeft verspreid. En we vertrouwen hem of
haar toe aan het Licht van God, eeuwig Licht waarin wij geborgen mogen zijn ook na dit leven.
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Het ontroert altijd als mensen na het noemen van de namen zelf naar voren mogen lopen om een
kaarsje aan te steken. Een mooi ritueel dat ons met elkaar verbindt in verdriet en gemis, maar ook
in de hoop op licht dat nooit zal doven.

Het symbool van het licht staat deze zondag centraal in de teksten en de liederen. De muziek wordt
verzorgd door Caroline Hendriks op de dwarsfluit en Lucian Venderink op piano en orgel.

Zondag 8 december, Tweede Advent, 10:00 uur, Petrus en Pauluskerk,
Hoog-Keppel

Zingen rond Maria

Maria staat deze zondag in de schijnwerpers. Zij speelt een centrale rol in de Adventsverhalen. Haar
verhaal is een verhaal over luisteren en ontvangen. Over wachten en verwachten. Over zingen en
delen en doorgeven. Al eeuwenlang leven mensen met haar mee. En spreekt haar leven mensen
aan. Daar zijn mooie liederen over geschreven. Ze krijgen in deze dienst een plek. Deze zondag is
er een gezamenlijke dienst met de PG Hummelo.

Met medewerking van de zanggroep onder leiding van Lucian Venderink.
Zondag 22 december, Kerstmaaltijd, 18:00 uur, St. Joriskerk, Drempt

Feestelijk gedekte tafels in de kerk van Drempt. Kaarslicht en
kerstversiering. Jong en oud. Samen eten, muziek, zingen,
luisteren naar gedichten en verhalen. Kerst is een feest van
delen. Delen van eten en drinken, van liefde en aandacht, van
liederen en verhalen.

Dit jaar willen we je uitnodigen om zelf iets te delen. Welke
kerstlied spreekt je erg aan? Is er een mooi gedicht dat je wilt
voorlezen? Of een kerstverhaal dat je ontroert? Of wil je wat
vertellen over een kersttraditie in jouw familie? Of een
jeugdherinnering die je altijd is bijgebleven?

Als je iets wilt delen laat het dan weten aan Karin Spelt:
karin.spelt@gmail.com.

Anne-Marie van Gaal zorgt weer voor lekker eten. Koperblazers
van de muziekvereniging Hummelo en Keppel spelen

) feestelijke kerstmuziek.

Allemaal ingrediénten voor een mooi, gezellig en sfeervol
kerstfeest voor jong en oud.

De voorbereidingen zijn in volle gang. We hopen natuurlijk dat er veel mensen komen. Nodig
vooral ook buren, vrienden of familie uit.




Graag weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich tot uiterlijk zondag 15
december per mail opgeven bij Marian Lusink marianlusink@gmail.com of telefonisch bij ds.
Karin Spelt tel 06-13554749. Er is een maximum aantal deelnemers van ongeveer 80 tot 90 mensen.
Natuurlijk zijn er kosten aan deze maaltijd verbonden. Wij willen de toegang gratis houden, om
iedereen de gelegenheid te geven mee te doen, maar hopen wel op een vrije gift naar draagkracht
om een deel van de kosten te dekken.

In Memoriam
Toon Folmer

Op 28 september is Toon Folmer overleden op de leeftijd van 77 jaar. Toon is
Ml opgegroeid in Didam op een agrarisch bedrijf. Omdat het bedrijf in Didam

i niet op dezelfde plek kon blijven verhuisde de familie in 1991 naar Eldrik.
Toon woonde daar samen met het gezin van zijn broer Henk, zijn moeder en
zijn broer Jo. In zijn werkend leven werkte hij met veel plezier bij

8 AkzoNobel/Enka in Arnhem. Door studie heeft hij zich daar verder
ontwikkeld. Daarnaast heeft hij altijd veel tijd besteed aan de zorg voor zijn
familie. Mantelzorg voor zijn moeder en broer Jo, aandacht en hulp voor het
gezin van Henk, zorg voor het huis en de tuin in Eldrik. Je kon altijd een

beroep op Toon doen.

Ook voor onze kerkelijk gemeente heeft hij veel betekend. Zijn leven was een leven van
dienstbaarheid voor anderen. Sinds hij in Eldrik kwam wonen was hij actief betrokken bij onze
gemeente. Zijn hart lag bij de diaconie. Bij de zorg en aandacht voor mensen. Met name voor
kwetsbare mensen, mensen die extra aandacht, hulp en steun nodig hebben. Toon stond klaar
voor iedereen. Financieel, maar ook op andere manieren. Daarnaast was Toon lid van de
plaatselijke commissie van de kerk van Hoog-Keppel. Ook gaf hij leiding aan de groep mensen die
het onderhoud van de begraafplaats verzorgen.

En dat alles deed Toon op zijn eigen manier. Met veel liefde en met heel zijn hart. Hij was een
zachtmoedig mens die niet op de voorgrond trad, maar op wie je altijd kon rekenen. De laatste
jaren werd zijn gezondheid minder en moest hij stoppen met bepaalde taken. Dat vond hij erg
moeilijk. Hij was heel blij met de steun en hulp van gemeenteleden in de tijd van zijn ziekte. Ook
Jos en Judith hebben veel voor hem gedaan. We zijn Toon heel erg dankbaar voor wat hij voor de
kerk, de gemeente en mensen heeft gedaan. Het was heel bijzonder om hem in ons midden te
hebben. In juli 2019 kreeg hij in zijn eigen tuin in Eldrik tijdens de jaarlijkse openluchtdienst een
Koninklijke onderscheiding voor alle werk dat hij als vrijwilliger heeft gedaan. Daar was hij heel
trots op.

In 2001 kreeg hij een latrelatie met Garri Jansen uit Didam. Ze kenden elkaar al vanuit hun jeugd.
Samen hebben ze mooie jaren gehad. Reizen gemaakt en veel genoten van bijvoorbeeld
fietstochten. Garri was ook aan de Eldrikseweg tot steun. Trouw kwamen ze elke zondag samen
naar de kerk. De kerkdiensten waren belangrijk voor hem en gaven hem steun. Toon hield erg van
zingen. In het zingen van liederen kon hij zijn gevoelens kwijt. Eén van zijn lievelingsliederen was
‘De Steppe zal bloeien’ Als het in de Paasviering werd gezongen was hij heel blij en dankbaar. We
hebben dit lied ook gezongen bij zijn afscheid op zaterdag 5 oktober. We zullen Toon erg missen.
We wensen Garri en zijn familie veel sterkte en draagkracht in deze tijd.

- ds. Karin Spelt
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In Memoriam
Dik Bruil

“Blijf dicht bij mij” was het lied dat ons bij elkaar bracht, op 22 oktober 2024 om het leven van Derk
Bruil in herinnering te brengen. Het was op de dag dat hij 78 jaar zou zijn geworden.

Zijn bezige handen die altijd wel een klusje vonden om te doen, waren nu gevouwen en stil.

Op zijn gezicht was een mooie glimlach zichtbaar en
door het vertellen van de verhalen die bij zijn leven
hoorden, kwam bij alle aanwezigen, eenzelfde
glimlach!

Dik is zijn leven lang verbonden geweest met het
leven op de boerderij.

Eerst in Angerlo, later in Eldrik aan de Beemsterweg 3.
Het leven was goed samen met zijn jongere broer
Gert, zijn schoonzus Catrien en hun gezin. Dik was
bekwaam met alle werkzaamheden die bij het leven
op de boerderij horen.

Al op jonge leeftijd was hij verbonden met de kerk en deed hij mee met de rituelen die daaruit
voortvloeien.

Tijdens de uitvaart stonden we stil bij het geloofsvertrouwen dat is aangereikt en we zongen over
geliefd en geborgen zijn bij God, door het zingen van psalm 23.

Het leven van Dik was mooi, op het boerenerf was altijd wat te doen, hij genoot van de vrijheid en
toch was er voldoende bescherming door familie en alle buren.

De laatste 2 jaar van zijn leven verbleef hij op Perron 29 waar hij graag aan verschillende activiteiten
meedeed en genoot van de liefdevolle verzorging.

Van daaruit kwam hij elke dag met de fiets of met het busje even naar de boerderij.

Dik was een man die mogelijkheden zag en altijd dacht in oplossingen.

De nimmer afwezige lach op zijn gezicht, getuigde van het plezier dat hij ervaarde in zijn leven.

Dik had in zijn leven wat extra ondersteuning nodig en die was altijd binnen handbereik.

Daarvoor werd een groot gevoel van dankbaarheid uitgesproken.

Tijdens het uur van afscheid nemen in het crematorium brandde het licht van de Paaskaars als teken
van hoop en vertrouwen, dat er ook licht zal blijven schijnen over de dood heen en dat Derk Bruil
geborgen mag zijn in dat Licht.

-Desiré Wenting-Jansen




in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Qoipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen
Geobsedeerd door Hoop, luisteren naar een podcast

Dinsdag 26 november 19:30 uur
Qoipoortkerk, Ooipoortstraat 52 Doesburg

Steeds meer mensen luisteren naar een podcast. Theologie.nl
biedt een platform met podcasts, waarin mensen worden
geinterviewd die een boek hebben geschreven op het gebied van
kerk, theologie en samenleving.

Een leuke uitdaging om een keer samen te luisteren en met elkaar
erover te spreken. In deze aflevering een interview met Tim
Vreugdenhil, stadspredikant in Amsterdam een Jeanneke
Scholtens, toekomstonderzoeker. Twee verschillende mensen. Een
predikant en iemand die niet bij een kerk is betrokken. Samen
hebben ze een boek geschreven: Hoop, Geloven in de toekomst.
Daarin stellen ze drie vragen: Wat zien we om ons heen? Wat
geloven we? Wat doen we vervolgens? Een interessant gesprek
tussen twee mensen die op hun eigen manier bezig zijn met
trends in onze samenleving en de tijdgeest onderzoeken. Beide
zien ze een verlangen naar hoop en zijn ze op zoek naar hoe we hoop kunnen doen groeien.

We luisteren deze avond samen naar de podcast en praten door over wat we horen. Het is niet
nodig om vooraf het boek te lezen of de podcast te luisteren. Wie zin of tijd heeft kan het natuurlijk
wel doen.

De podcast is te beluisteren via de website van theologie.nl of via Spotify .

GELOVEN IN

De aflevering van 10 juli 2024 “Geobsedeerd door hoop”.
Info ds. Karin Spelt, karin.spelt@gmail.com



Vespers in de tijd van advent

Op de vrijdagavond in de tijd van advent bieden we een moment van

bezinning en verstilling aan rondom het thema “Help je mij hopen?” *
De tijd van advent is een tijd van verwachten en hopen. Deze tijd op de
vrijdagavond biedt ruimte om stil te staan bij onze verwachting en hoop

\1':~[1v rs

De tijd van advent is een tijd van verwachten en hopen.
De vespers zijn op de volgende vrijdagvonden, aanvang 19:30 uur:

Vrijdag 29 november Dorpskerk, Hummelo ds. Elise Wijnands
Vrijdag 6december Ooipoortkerk, Doesburg  ds. Jaap Lof
Vrijdag 13 december  St. Joriskerk, Drempt ds. Karin Spelt
Vrijdag 20 december  RK Kapel, Doesburg mw. Toos Looman

Oude woorden? Steeds opnieuw en steeds anders...

Teksten en verhalen uit de Bijbel gaan al eeuwenlang mee.
Bijzonder dat ze mensen nog steeds aan het denken zetten
en kunnen raken. Vanuit de gezamenlijke kerken in en rond
Doesburg bieden we bijeenkomsten aan waarin we een
tekst uit de bijbel met elkaar lezen en bespreken. We kijken
ook hoe deze tekst is gebruikt in kunst en muziek.
.. Heb je zin om je eens te verdiepen in een tekst uit de bijbel?
'} ¥ Van harte welkom. De kring staat open voor iedereen. Ook
y ~ als je niet betrokken bent bij één van onze kerken.

" We bieden deze kring aan op de dinsdagochtend en de
dinsdagavond. Beide momenten hetzelfde programma. In december onder leiding van ds. Karin
Spelt.

Gasthuiskerk, Gasthuisstraat, 41 Doesburg
dinsdagochtend 3 december 10:00 -11:30 uur

Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5, Hoog-Keppel
Dinsdagavond 10 december 19:30-21:00 uur

Bijbelkring

Derde dinsdag van de maand, 10:00 - 11:30 uur
Dorpshuis de Ruimte, Dorpsstraat 22, Hummelo

De Bijbelkring wordt net als vorig seizoen gehouden onder leiding van eigen deelnemers. Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom!

Contactpersoon:
Hermien Langeler, 0314-382054, g.langeler@hotmail.com
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Predikant: ds. Elise Wijnands « mob.: 06-23517979 « e-mail: dominee@kerkhummelo.nl «
Scriba: dhr. Barend Verkerk - adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel -
tel.: 0314 - 849896 - e-mail: scriba@kerkhummelonl - Website: www.kerkhummelo.nl

Zoals in de vorige uitgave van Kerklevenin te
lezen was, volg ik op dit moment de cursus
Dementie, een pastorale en theologische
uitdaging. Het is een waardevolle cursus! De
groep bestaat uit 12 deelnemers: predikanten,
kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers.

De eerste cursusdag begon met het zingen van
het lied “In de veelheid van geluiden,’ van
overal gekomen, dat zeker! Van Franeker tot
Rotterdam. Drinkend uit diezelfde bron, gaat
het lied verder. Allen met het doel ook om
meer te leren over dementie en dan dus met
name vanuit de pastorale zorg. Verschillende
docenten namen ons mee in de wondere
wereld van dementie.

Aangrijpend was ook de ontmoeting met een
vrouw van 53 die op 48 jarige leeftijd de
diagnose Alzheimer had gekregen. Ze vertelde
hoe het is om met deze ziekte te moeten leven,
wat de impact voor haar en haar gezin is,
alsook wat het voor haar geloof betekende.
Graag vertelde ze erover om meer bekendheid
bij mensen te brengen over de ziekte. Ze
drukte ons allen op het hart om vooral over
mensen met dementie te spreken en niet over
dementerenden! Toen ze de collegezaal uitliep
wist ze trouwens al niet meer waarom ze hier
nu eigenlijk was.

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan
vijftig hersenziektes. Het heeft dus heel veel
verschillende uitingsvormen. Sommige vormen
verlopen heel snel, andere meer geleidelijk. De
pijnlijke overeenkomst is, dat het in alle
vormen onomkeerbaar is.

Door dementie ontstaan ook veranderingen in
relatie tot geloven, desondanks kan geloof
voor iemand met dementie van grote
betekenis zijn en blijven.

Geloof wordt gevoed door een innerlijke bron,
waaruit je kracht kunt putten. Die bron blijft
bestaan, ook als er sprake is van dementie. Het
is echter wel steeds moeilijker om die bron aan
te spreken. En juist daar is de hulp van anderen
nodig, om die bron als het ware aan te boren.
Dat er dan prachtige dingen kunnen gebeuren
blijkt uit het volgende gedicht van Geert
Boogaard:

Schuilen

Toen wij dachten
dat zij niets

meer wist,

wilde ik nog iets
proberen met

een heel oud lied,
niet omdat we
verlangden naar
een laatste woord,
maar om met haar
te schuilen in

een psalm.

Ik zei: Ook

al gaik

door een dal

van de schaduwen
des doods. ..

En zij:

Ik vrees

geen kwaad.
Enik:

want Gij...

En zij:

zijt bij mij.
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De geloofsbron wordt aangeboord, de woorden stromen naar boven. Ook al is het hoofd leeg
gewaaid, ergens schuilt een Psalm, een woord van God. De Heer is mijn Herder. Wat een troost en
bemoediging. God is nabij. Een schuilplaats. Maar ook als het uiten met en in woorden niet meer
mogelijk is, kan de geloofsbron aangesproken worden. Hoe? Vaak door er te zijn, door de ander
aandacht te geven in alle rust.

Maandagmiddag 9 december om 14:30 uur in de Ruimte, is iedereen van harte uitgenodigd
nader te spreken over dementie. Het is vaak prettig met elkaar van gedachten te wisselen en
ervaringen te delen. Mocht u liever persoonlijk met mij spreken, laat het weten!

- Ds. Elise Wijnands

Zondag 24 november komt Henk Dijkman uit Vorden de kerkdienst leiden. Het is dan de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken worden dan de overledenen herdacht, maar in de
traditie die in Hummelo gebruikelijk is gebeurt dat op 31 december. Op 3 december wordt de
Maaltijd van de Heer gevierd. Deze dienst wordt gedaan door oud-predikant Siebe Hiemstra uit
Almelo. Op 10 december is er in Hummelo geen dienst, maar wel een gezamenlijke met
Drempt/Oldenkeppel in Hoog-Keppel. Op 15 december gaat Gea Haan uit het verre Ten Boer voor.
Hopelijk geen belemmeringen voor haar door winters weer. Op 22 december komt pastor Mia
Tankink uit het nabije Keijenborg om bij ons voor te gaan. Over de kerstdiensten meer in het
volgende nummer.

24 november: NN/Broer de Boer 24 november: plaatselijk diaconaal werk

1 december: Jan Hagenbeek/Broer de Boer 1 december: plaatselijk kerkenwerk
15 december: NN/Atze Douma 8 december: Kinderen in de knel (KiA) gez. dienst

22 december: Gerrit Minkhorst/Atze Douma 15 december: plaatselijk jeugdwerk

24 december: Chris Vrogten/Broer de Boer 22 december: plaatselijk diaconaal werk
25 december: Ab de Vries/Atze Douma 24 december: eindejaarscollecte

31 december: NN 25 december: eindejaarscollecte

Zondag 6 oktober gingen de bloemen uit de kerk naar mw. Dinie Weevers van de Cordesweg. Op 20
oktober werden bloemen bezorgd bij de heer Andries Bannink in Laag-Keppel. Na de dienst op 27
oktober gingen de bloemen naar ds. Charlotte Goldschmeding uit Hoog-Keppel. Op 3 november
werd de bloemengroet gebracht naar de heer Jan Markvoort in De Gouden Leeuw.

Op donderdagmiddag 21 november komen we weer bijeen in dorpshuis de Ruimte van 2 tot 4 uur.
Gerrit Hiddink uit Heelweg zal ons vermaken met versjes, anekdotes en verhalen, onder
gitaarbegeleiding. Op donderdag 19 december houden we onze kerstmiddag in de Ruimte van 2
tot 4 uur. Bij beide keren zijn gasten welkom.

Hartelijke groet,

- Henny van Zadelhoff



Save the date - Kerstmarkt - zaterdag 14 december
10.00-16.00 in en om de kerk

Op zaterdag 14 december 2024 is de jaarlijkse kerstmarkt in de Dorpskerk van Hummelo.

De kerstmarkt is open van 10.00 tot 16.00 uur. Ook dit jaar kunt u op de markt terecht voor prachtige
notenkransen, heerlijke nieuwjaarsrolletjes en wafels. En natuurlijk ontbreken de kerst- en
grafstukken niet. Dit alles is met zorg gemaakt door een grote groep vrijwilligers. Daarnaast zijn
kerstcadeautjes te vinden bij diverse gezellige en sfeervolle kraampjes.

De opbrengst van de markt komt ten goede aan Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk.

De stichting is opgericht om bij te dragen aan het onderhoud van de kerk.

We zien u graag op 14 december!

Namens de organisatie,
Leida Wenneker & Heleen Hendriksen

Groen gezocht!

Voor het maken van de kerstbakjes, kerstkransen en
kerstgrafstukken is ook dit jaar weer veel groen nodig. Heeft
u geschikt groen zoals: coniferen, dennentakken, hulst,
klimop of struiken met bessen? Neem dan contact op met
Cecile Willems, bereikbaar op telefoonnummer 0314 -
384152 of 06-18244476. Cecile maakt graag met u een
afspraak voor een ophaal- of aflevermoment.

Opbrengst fruitkraam

Van een echtpaar uit de gemeente die in een kraampje aan de weg
appels, pruimen, noten e.d. verkochten, hebben de
kerkrentmeesters het mooie bedrag van €305,- als gift mogen
ontvangen. We bedanken hen daar hartelijke voor.

Oogstdienst

Tijdens de oogstdienst op zondag
3 november was er een hele
mooie oogstuitstalling met
appels, peren, taart, cake,
andijvie, noten en nog veel meer.
De opbrengst €224,- komt ten
goede aan de muziekcommissie.
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Nieuws van de diaconie

Voedselbankactie

De missie van de voedselbankactie is het verstrekken van gratis ‘m’ VOEDSEMKEN.NL
verkregen voedsel aan de armste mensen in de gemeenten RS
Doetinchem/Bronckhorst en dit doen we uitsluitend met vrijwilligers.

Vanaf december t/m 21 december 2024 staan hier bij de SPAR kratten voor klaar.

Op dinsdag 10 december kunt u vanaf 15:00-19:00 uur houdbare levensmiddelen afgeven in onze
dorpskerk te Hummelo. Hiervoor zijn lege kratten beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Rita Hector: 06-54920587.

Eindcollecte diaconie in november )

24 november voor het Plaatselijk Diaconaal werk ﬂ -y
De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe .r j. delen
woonomgeving, mensen die door wat voor een oorzaak dan doen
ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp V‘

ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie

doen. Periodiek wordt hiervoor uw financiéle bijdrage gevraagd door middel van een collecte.

Wilt u persoonlijk contact met ons? Bel gerust naar de diaconie van de dorpskerk Hummelo:

Rikie Evers 06-45226417 / Mieke Jansma 06-83407449 / Rita Hector 06-54920587.

De diaconie van Hummelo is ook te bereiken via het emailadres: diaconie@kerkhummelo.nl of via
de website: Kerkhummelo.nl

Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?
Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te
maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Dankzij uw inbreng is de opbrengst van deze
SAM’s Kledingactie in totaal 590 kilo geworden.
Hartelijk bedankt.




Nieuws van de kinder- en jeugdkerk

De kinderkerk en jeugdkerk zijn alweer druk bezig met allerlei activiteiten.

Zo zijn wij op startzondag begonnen met een gezamenlijk project olv Nel Vermeulen. Dit project
krijgt een vervolg op zondag 10 november. Nel werkt vaker met kinderen en jeugd. Ze is nu bezig
met een project dat heet “op reis” En op reis gaan we allemaal wel eens: op vakantie, uitwisselingen
van school, stage in het buitenland. En volgend jaar gaan een aantal jongeren van de jeugdkerk op
reis naar Roemenié om daar te helpen met verschillende projecten.

Het hele leven is een reis en in de kinder- en jeugdkerk nemen we jullie mee op reis door de Bijbel.
Het project van Nel houdt in dat iedereen een knapzak gaat maken en daarin komen dingen die we
perse mee zouden willen nemen als we op reis gaan.

Op startzondag hebben de kinderen doeken beschilderd met allerlei kleuren en figuren. Daarvoor
bood Nel verschillende technieken aan: met kwasten werken, stempelen, afdrukken maken op het
doek. Wat iedereen erop wilde maken, mochten ze zelf weten. Alleen moest ieders naam er wel op
staan. Nel heeft alle doeken laten drogen in de Ruimte en op zondag 10 november gaan we ermee
verder. Dan gaan we ons bezig houden met de inhoud van de rugzak.

Ondertussen zijn we ook al bezig met het kinderkerk-kerstfeest. Op kerstavond wordt “Het

|n

Kerstverhaal” opgevoerd. Wil je meespelen in het eeuwenoude verhaal over de geboorte van Jezus,
meld je dan aan bij Vera via dit e-mailadres: vera.evers@hotmail.com. We zoeken kinderen die als
herder of engel willen meedoen. Of misschien wil je wel Jozef zijn of Maria. Wij komen bij elkaar op
vrijdag 22 november en vrijdag 20 december om 15.00 uur.

Het kinderkerstfeest is op dinsdagavond 24 december van 18.30- 20.00 uur.

Op de volgende zondagen is er kinderkerk: 10 november, 24 november en 15 december.
ledereen is van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
- Anita Nusselder

Ten slotte,
een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.
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Pastor: Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart - tel.: 0625012653 -

e-mail: pastor.pknwichmond@gmail.com - werkdagen: maandag en woensdag
Scriba: dhr. Gerrit Huurnink - tel.: 06-57142201 - e-mail: pknwichmond@gmail.com +
Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond «
Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 - Website: wichmond.protestantsekerk.net -
Koster: mw. G. Schepers - tel.: 0575-441420

Van de pastor...

Mijn officiele proeftijd van 2 maanden is al voorhij. De tijd
vliegt. Het ging bijna stilzwijgend voorbij. Zelf heb ik het
even benoemd in de rondvraag van de
kerkenraadsvergadering. Als pastor wil ik graag met u
samen vooruit kijken, niet alleen terugkijken hoe het altijd
gegaan is, maar vooruit kijken naar wat op dit moment en
in de toekomst mogelijk is. Daarmee bedoel ik zeker niet
dat we al het oude maar aan de kant moeten schuiven en
allemaal nieuwe dingen moeten gaan doen. In tegendeel
‘bewaar het goed’ lezen we in de 1e brief aan de
Tessalonicenzen. En dat is ook wat belangrijk is. We kijken
naar de dingen die in Wichmond ‘gewoon’ zijn geworden.
En stellen de vraag of we het willen behouden, en zo ja, of dat ook in de oude vorm blijft, of dat we
het anders zullen vorm geven. Zo zullen we kijken naar het boekje voor de orde van dienst op
zondagochtend. Alleen de voorkant van dat boekje geeft al aan dat het aan vernieuwing toe is.
Kijkt u er maar eens goed naar als u in de kerk bent.

Samen met een paar gemeenteleden zullen we naar de inhoud kijken en aanpassen waar nodig. Er
is in de loop der jaren in de orde van dienst in de protestantse kerk het e.e.a veranderd. Niet alles is
beter, ook hier geldt dus: ‘bewaar het goede. Nu we meer met het beeldscherm werken is het
misschien wel helemaal niet nodig om een boekje te hebben. Daarover zal ik ook contact opnemen
met de gemeenteleden die de presentatie maken en met de mensen die zorgen dat er elke zondag
een uitzending is via Kerkdienstgemist.nl. Uit ervaring weet ik dat er veel mogelijk is, maar dat
maakt het misschien ook wat ingewikkelder voor de vrijwilligers die ‘achter de knoppen’ zitten.

En het hoeft ook niet op stel en sprong geregeld te zijn. In overleg komen we er vast wel samen uit.
Ik was aanwezig bij de vrijwilligersavond en was blij verrast te horen dat er zo'n 140 vrijwilligers
actief zijn voor de kerk in Wichmond. De één doet wat meer dan de ander, maar veel mensen
dragen een steentje bij en daarmee wordt onze kerk gedragen door de hele kerkelijke
gemeenschap. Hier laat u zien dat we samen kerk zijn. Het is belangrijk dat we dat samen blijven
doen, nu en in de toekomst.

-Pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart




Verslag kerkenraadsvergadering van maandag 14 oktober jl.

De proeftijd van pastor Jacqueline van Dop-Kalisvaart zit erop en inmiddels zijn

Ina van der Stroom en Hennie Heuvelink als ouderlingen nieuwe stijl bevestigd.

Hiermee is de kerkenraad weer compleet voor de komende tijd.

Als kerkenraad hebben we hierdoor de planning voor de korte termijn op orde en kunnen we ons
bezig gaan houden met de planning op middel lange en lange termijn.

Vanuit het oogpunt zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en/of zo lang mogelijk diensten vanuit
onze kerk te kunnen houden gaat het bestuur de komende tijd de (on)mogelijkheden onderzoeken
hoe we dit fysiek en financieel kunnen gaan invullen.

De verhuur van de pastorie is hier een voorbeeld in.

Ook samenwerking met andere kerkelijke gemeenten wordt
meegenomen in deze. Een voorbeeld hiervan is om te kijken
of we op boekhoudkundig en administratief vlak in de
toekomst van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen maken.
Alles nog in het teken van de toekomst, maar we willen dit
zorgvuldig onderzoeken en er rustig onze tijd voornemen en
er klaar voor zijn mocht dit een feit worden.

Zodra we hier meer zicht in hebben, zullen we u als
gemeenteleden hierin meenemen.

-Jan Klein Lenderink, notulist

Afscheid Ap 29-09-2024.

Via deze weg willen we een ieder bedanken voor het
prachtige afscheid dat voor mij en Hilly georganiseerd is.
Jullie hebben er veel werk aan gehad. We waren heel erg
ontroerd. Het is voor ons een zeer goed afscheid
geworden en zullen dit niet vergeten. Bedankt voor het
mooie lied op rijm gemaakt en de prachtige bos bloemen,
het prachtige Abba Vader op orgel en trompet. Het
pianospel met de gebroeders Heuvelink. Tevens voor de
onderscheiding die aan mij uitgereikt is.

We zullen graag zo nu en dan de Wichmondse kerk blijven
bezoeken.

Hartelijke groeten,

-Ap en Hilly
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Actie KERKbalans 2024

Hebt u uw toezegging al betaald?

Het meeste van de toezeggingen Actie KERKbalans 2024 is al betaald.

Er is een bedrag van €38.500 toegezegd waarvan we tot en met 15 oktober 2024
€32.000 hebben ontvangen.

Er staat nog een bedrag van €6.500 open.

Indien u uw toezegging voor Actie KERKbalans 2024 nog niet of niet volledig betaald heeft, willen
wij u beleefd vragen om dit s.v.p. voor 1 december 2024 te doen en het bedrag van uw toezegging
of het niet betaalde deel daarvan naar ons over te maken op bankrekeningnummer:

NL15 RABO 0366 4069 06 ten name van Protestantse gemeente te Wichmond o.v.v. kerkbalans
2024.

U moet het geld zelf overmaken. Aan automatische incasso's, zoals bijvoorbeeld bij Socii, doen wij
niet.

Wij willen onze gemeenteleden die hun bijdrage reeds betaald hebben of dat binnenkort alsnog
gaan doen hiervoor heel hartelijk danken.

Met vriendelijke groet,
-De kerkrentmeesters

Oliebollen bakken

Op 2 november hebben we ons jaarlijks bakfestijn weer gehad, en wat was het weer een gezellige
boel met een heel groot saamhorigheidsgevoel. De weergoden waren ons goed gezind, ook heel
fijn voor alle venters die met de oliebollen op pad gingen. Met z'n allen hebben we er voor
gezorgd dat we een opbrengst van € 2347,50 bij elkaar hebben gehaald. Hiervoor bedanken wij in
de eerste plaats Wilfried voor het beschikbaar stellen van de locatie, waar de oliebollen worden
gebakken. Alle vrijwilligers (34 stuks) en natuurlijk iedereen die de oliebollen gekocht heeft.

-Het oliebollenteam



Hoi allemaal,

In september ben ik jarig geweest. Toen werd ik 2 jaar. In de week
dat ik jarig was, kreeg ik een kaartje namens de kerk met daarin
een uitnodiging voor de verjaardagsvisite. Mijn papa is ook in
september jarig en ontving ook een uitnodiging. Daarom zijn wij
de eerste zaterdagmiddag van oktober samen naar de
verjaardagsvisite in Withmundi geweest. Dit was de eerste editie.
Er was taart en drinken en er hingen slingers en ballonnen. Tijdens
het taartje eten, heb ik bij mijn papa op schoot gezeten. Daarna
heb ik met de blokjes gespeeld. Ondertussen werd er door de
grote mensen veel gepraat. Het was een geméleerd gezelschap
met grote leeftijdsverschillen. Op deze manier kom je in gesprek
met mede kerk- en plaatsgenoten, die je anders niet snel ziet en
spreekt. Het was juist daarom ook een leuke middag. Ik vond het fijn dat ik een uitnodiging van de
kerk heb gekregen. Normaal kijk ik wel eens mee met mijn ouders naar de stream. Als ik wat groter
ben, hoop ik jullie in de kerk te ontmoeten.

-Groetjes, Hanna (2 jaar)

Dag lieve gemeente van Wichmond,
ik wil melden dat wij gaan verhuizen van Esbeek naar
Middelburg.

oud adres: Prins Hendriklaan 1¢, 5085 NJ Esbeek
nieuw briefadres: p/a Bogardstraat 5, 4331 BM Middelburg.

We zijn nog op zoek naar een woning. Voorlopig huren we
ergens. Ca. 1 keer in de week halen we onze post op bij het
briefadres.

Hartelijke groet, en een goede start samen met de nieuwe
pastor.

-Annemarie Hagoort
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Kerk in Actie

Onder onze nieuwe naam hebben wij nu twee keer een actie gehouden waarbij de opbrengst
bestemd was voor Soedan.

Op 14 september hebben wij chrysantenbollen verkocht bij Bakkerij Besselink en de opbrengst
hiervan was € 378,63.

Op 6 oktober was er een dienst in samenwerking met de commissie Kerk in Actie en hierbij heeft
Marieke ons o.a. verteld over de schrijnende situatie in Soedan.

De uitgangscollecte was voor dit doel en heeft een bedrag van €122,- opgeleverd.

De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld. ledereen hartelijk dank hiervoor!

Met kerst gaan wij weer Nieuwjaars -rolletjes verkopen.

Wij starten hiermee op 1 december de eerste adventszondag.
Ook deze opbrengst is voor Soedan.

-De commissie Kerk in Actie

Oecumenische Vrouwengroep

Op woensdag 13 november 2024 komt Anne Marie Onstenk, die
ook wel 't Buurdeerntje wordt genoemd, op onze vrouwengroep
avond.

Zij neemt ons op ludieke wijze mee in de verhalen van de bekende
Achterhoekse dialect schrijver Herman van Velzen. We beginnen
de avond om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat in gebouw
Withmundi achter de kerk de koffie/thee klaar. Gasten zijn altijd
welkom.

Op woensdag 20 november 2024 gaan wij samen iets leuks maken bij het atelier van Louise van
Studio 47 ( aan de Dorpsstraat in Wichmond) Er kunnen 20 dames meedoen, kosten voor eigen
rekening, opgave graag bij Henny.

Kerstdiner

B Op donderdag 12 december houden we weer ons jaarlijkse
" ""'- kerstdiner in zaal Withmundi.

Ron Holtslag verleent zijn muzikale medewerking.
Aanvang 17.00 uur. De zaal is geopend om 16.30 uur.

! De kosten hiervoor zijn €10,-

Opgave, zie inschrijfformulier in hal van Withmundi of

# telefonisch bij:

Tineke ten Dijk tel. 0575 441282




29 november hebben we een film voor het begin van de adventstijd
We presenteren dan de film
“BUTTONS: A CHRISTMAS MIRACLE"

In het begin van de 20e eeuw komt er eind aan Annabelles gelukkige
AL T |eventje, als ze wordt overgelaten aan de zorg van haar moeders

| BUTT{ NS wrede stiefzus, die haar in de fabriek laat werken. Ze ontsnapt en met
| ' behulp van haar beschermengel (Dick van Dijke) vindt Annabelle een
S8 nieuw thuis en een nieuw geluk. Jaren later wordt de jonge wees
Emily van de straat gered. De engel Rose (Angela Lansbury) komt
haar helpen een nieuwe familie te vinden. Op kerstavond worden

. Annabelle en Emily 's verhalen dankzij de engelen verbonden tot een
triomfantelijk en inspirerend eind en elk van hen ontdekt dat er zelfs
in duistere tijden magie en wonderen bestaan, zolang je niet vergeet
er in te geloven.

Een ontroerende film die de kerstgevoelens wakker maakt.

De zaal is open vanaf 19.30 uur de film begint om 20.00 uur.

De koffie staat klaar.

L A CHRISTMAS TALE J

De toegang is gratis, bij de uitgang kunt u een vrije gift doneren.
Graag vooraf aanmelden bij Simon Mulder tel. 06 53121864
De volgende filmavond is op 10 januari 2025 met de film “The Old Oak".

De bloemengroet in de maanden september en oktober
1 september: Dhr. J. Tjoonk
8 september: Mw. W. Loman-Tuitert

15 september: Familie Onstenk-Wullink

22 september: Dhr. | ten Dijk en dhr. G. Borgman

29 september: Dhr. G. Pardijs

6 oktober: Mw. B. ‘| Istelle-Stokreef en de familie Kl. Kranenbarg-Lamers
13 oktober: Mw. A. Olthof-Borgman en mw. R. Onstenk-Wullink
20 oktober: -
27 oktober: Mw. H. Steege-Regelink en mw. G. Krijt-te Waarlo

Koffie ochtenden

We hebben een boeiende ochtend gehad waarin de vogelwerkgroep uit Warnsveld ons het e.e.a.
kwam vertellen over de weide vogels, 0.a. in Vierakker.

Ook interessant was de uitleg van de wijkagent en een medewerker van de bank over de huidige
criminaliteit.

Er werd met nadruk gezegd dat men nooit moet reageren wanneer je wordt benaderd, om snel
iets te doen.

19 november brengen we een bezoek aan Henk Meulenbrugge, hij zal ons het e.e.a. vertellen en
laten zien over zijn hobby, de jacht.

Op 3 december vieren we sinterklaas.

-Ben Hiddink



Het is november en het waait flink. De muizen rennen
altijd graag door de afgevallen bladeren. Maar
vandaag niet. Ze zitten binnen. Stilletjes bij elkaar
onder het orgel. Ook Kikker vindt het ongewoon stil in
de kerk en gaat op onderzoek uit. “O, daar zijn jullie!”
kwaakt hij vrolijk, “Maar... wat is er met jullie aan de
hand?” “Wij ROUWEN!", piept Martje Muis, “Dat zie je
toch?!” Kik verbleekt van schrik. “O nee! Wie is er
dood??” vraagt hij. “Maikel!” roepen ze allemaal
tegelijk. Martje begint snikkend te vertellen: “Maikel
was aan het spelen bij Erik Egel. Wij moesten hem
gaan halen voor het eten. We kwamen bij Eriks huisje.
Er was niemand. We riepen Maikel en we keken

naar binnen, maar nee.

De bladeren gaan vallen,
~ hun frisheid is vergaan,
{ maar ze hebben met z'n allen
iets heel voornaams gedaan.

Heel klein zijn ze begonnen
en kwamen uit de knop,
ze hingen fijn te zonnen

en slurpten zonlicht op.

Uit de Bijbel

Er is een tijd om e huilen
en een tijd om te lachen,
een 1ijd om te rouwen

en een tjd om te dansen.
Uit: prediker 3:4

gerouwd. Gelukkig.

De boom kon daardoor groeien
precies zoals het hoort.
Zijn takken konden bloeien
en brachten vruchten voort.

Rouwen ﬂ KK

Er lagen alleen dode bladeren, tot het plafond. We
riepen nog een keer, en nog eens! Toen hoorden we
zachtjes: ‘Ik - ben - dood!” Nu zijn we zooo verdrietig!”
Morris muis roept: “Misschien is Maikel wel per
ongeluk OPGEGETEN door Erik! Die heeft altijd
honger!” Nu snikken de muizenkinderen nog harder.
Kik twijfelt een beetje aan het slechte nieuws. Maar hij
houdt zich in. Ineens klinkt Maikels stem bij de ingang:
“Ik heb HONGER!! Gaan we al eten?” “Maikel?!!"”
roepen de muizenvrienden, “Je bent niet dood!”
“Neeee,” zegt Maikel, “We speelden winterslaapje,
Erik en ik. Het was mega-saai!” De muisjes weten niet
of ze blij of boos moeten zijn. Ze hebben voor niets

Een blad is niet van nylon.
Het leeft, wordt oud en moe,
en in de late herfstzon
valt 't naar beneden toe.

RC A y
ﬁ‘;}"‘ oA B Daar wordt het weer tot voeding
. 4 voor bomen volgend jaar.
En dat is Gods bedoeling,

dat we leven voor elkaar.

! s
Tekeningen: M. Jurrins



